Jaargang 37
Nieuws Uit het Hart Van India

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.
Psalm 54:6
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v.L.n.r. Marja, Sarika, Shashi, Monica en Neetu

Het is zomertijd en de kinderen zijn naar huis met zomervakantie. Ik
mis hen en hoor hun spelletjes voor mijn huis niet meer. Gelukkig is
er een groepje gebleven. Enkele meisjes zijn ook overgebleven om
bijles te krijgen omdat ze een herexamen hebben. Twee meisjes zijn
gezakt en mogen het nog een keertje overdoen. Twee meisjes zijn
geslaagd in de eerste divisie met een onderscheiding. In de laatste 30
jaar zijn heel wat kinderen geslaagd met onderscheidingen. John en
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ik hebben ook verschillende onderscheidingen voor ons werk en voor
onze studies gekregen. Ze hangen op onze muren zoals de schilden
van Koning David aan de muren van de Toren van David hingen. David
had veel moeilijkheden en strijd in zijn leven maar God was goed voor
David en hield van David. Ook hielden zijn onderdanen van David. God
gaf David steeds weer de overwinning. Ik ben ook door veel gegaan
maar ik kan getuigen dat India goed voor mij geweest is. Ik heb hier
zoveel ontvangen. Ik kon mijn doctoraat halen en kreeg bovendien
een eredoctoraat in Theologie en in Filosofie en in Human Rights. Van
de Journalisten Gilde ontving ik samen met een Hindoe, een Moslim,
een Sikh en een Bisschop een hoge onderscheiding en John en ik
kregen ook een onderscheiding van het gemeentebestuur. Vlak voor
Johns dood ontving hij een onderscheiding van een groot Christelijk
Centrum in India. We hebben veel ministers en andere politieke
leiders en geweldige dienstknechten van God ontmoet en zoveel
avonturen beleefd. Boven alles is de Heer zo goed voor mij geweest
in al die jaren. Ook na Johns dood is God goed voor mij geweest en
heeft mij op vele manieren geholpen en met mij gesproken. Ook
tijdens mijn ziekte is de Heer mijn Helper geweest. DE Heer heeft me
een prachtig leven gegeven en ik ben zo dankbaar voor de 32 jaar met
mijn lieve man John.
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Onze laatste strijd was een aanklacht van John zijn eigen broer. Het
betrof valse beschuldigingen. Ook hier heeft de Heer ons geholpen en
werden wij op 25 februari (na 4,5 jaar) vrijgesproken. Het hele dorp
en de Hindoes en Moslims waren zo blij voor ons. Hier ook was de
Heer mijn Helper! We hebben dit ‘gevierd’” met een feestmaal met
de kinderen.

Palmzondag en Pasen

Onze kinderen hielden samen met gelovigen van de kerk een
bijeenkomst op Palmzondag. We begonnen de bijeenkomst in de kerk
en daarna liepen ze een rondje door de wijk, waarbij ze met
palmtakken zwaaiden en liederen zongen. Goede Vrijdag werd
gevierd en er werd stilgestaan bij de kruisiging van Christus.

Ook de Paasdienst was een geweldige bijeenkomst om samen de
opstanding van Christus te vieren.

Sportdag

De schoolexamenperiode eindigde op 9 april, dus organiseerde de
school een sportevenement. Het was een welkome ontspanning na
een toch altijd stressvolle tijd.
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Tijdens dit sportdagevenement werden spelletjes :georganiseer—cl

zoals zaklopen, ballonnenraces, naald-en-draadraces, enzovoort. De
kinderen brachten een leuke tijd door.

Medische preventie

In maart werd er door de overheid weer een medisch preventie dag
georganiseerd op de campus. De kinderen kregen tabletten ter
voorkoming van filariasis. Dit is een tropische ziekte waarbij de
draadworm wordt overgedragen via een muggenbeet. Naast de
preventieve medicatie werd er ook uitleg gegeven over de ziekte en
hoe het kan voorkomen worden. Het is goed dat dergelijke
campagnes worden gehouden op de campus.

Jeugdsamenkomst

Van 22 tot en met 24 april vond er een jeugdbijeenkomst plaats in de
kerk. Pastor Kritesh Manikpuri organiseerde deze driedaagse
bijeenkomst. Kritesh is opgegroeid in het kinderhuis en heeft na zijn
schoolopleiding theologie kunnen studeren. Zijn vader is ook
predikant en nu werkt hij samen met zijn vader. Veel jongeren uit het
kinderhuis en uit de buurt namen deel aan deze bijeenkomst. Velen
van hen wijdden zich aan de dienst van God. Ze besloten naar een
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Bijbelschool te gaan om zo meer van de Bijbel te leren en anderen te
kunnen helpen. Het waren bijzondere dagen.

Helemaal rechts Kritesh met zijn vrouw

Rajkumar en Martina

Hieronder kunt u het levensverhaal lezen van de voorganger/
predikant van onze kerk in Bhilai.

Mijn naam is Rajkumar en ik kom uit Himachal Pradesh (dit is Noord-
India tegen het Himalaya gebergte). Ik kwam in 2009 voor het eerst
naar Chhattisgarh. |k werkte bij een NGO die onder de centrale
overheid viel. Ik ontmoette Martina in een trein toen ik van Raipur
naar Delhi reisde. Martina ging terug van Raipur, naar het Elisabeth
Kinderhuis in Pendra Road waar ze is opgegroeid en toen nog
woonde. Martina vertelde me het verlossende nieuws van Jezus
Christus en de verlossing van zonde. Ik wist niets over de Heer Jezus
Christus en over zonde. Ik had de naam van Jezus Christus nog nooit
in mijn hele leven gehoord en Martina gaf me een kleine Bijbel. Toen
ik naar mijn huis in Himachal Pradesh ging, werd ik ernstig ziek. Ik
bleef anderhalf jaar ziek en werd zo ziek dat ik een doodservaring
kreeg in 2011. Ik dacht dat er een God op deze wereld moest zijn die
me zou redden. Op dat moment herinnerde ik me Martina's woorden
dat ze had gezegd dat alles goed komt in de naam van Heer Jezus
Christus. Ik zei in gedachten: O Heer Jezus, wees mij genadig. Vroeg
in de ochtend kwam ik weer bij en degenen die bij mij waren vroegen
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me wat ik had ervaren en gezien. Ik had gedroomd dat ik heel diep in
de grond zat en dat er geen licht was en geen uitweg. Toen zag ik
iemand boven op de grond staan en hij zei dat ik zijn hand moest
vasthouden en eruit moest komen. Toen ik zijn hand vasthield en hem
vroeg wie hij was, zei hij: Ik ben Jezus Christus, ik ben gekomen om je
te redden. Je herinnert je vast nog dat je me een tijdje geleden had
geroepen en je had gezegd: O Heer Jezus, wees mij genadig. Toen
werd ik omhoog getrokken en zag een heel groot licht en twee
handen kwamen uit dat licht en ze raakten mijn oor aan. Er begon een
pus uit mijn oor te komen en ze raakten mijn borst aan en zeiden: "Ga
terug." Daarna werd ik weer levend en iedereen vertelde me dat ik
dood was, maar ik wist niet dat ik dood was geweest. Op deze manier
redde de Heer mijn leven. Toen ik weer in Raipur was, kwam ik in
contact met Pastor Anup Philip — hij bleek een goede vriend te zijn
van John. |k herinnerde mij toen het meisje dat ik in de trein had
ontmoet. Zij had mij over Jezus verteld. Zo kwam ik weer in contact
met Martina en in 2012 ben ik met haar getrouwd. Ons huwelijk werd
] ingezegend door pastor John Satish George en
Anup Philip. We hebben 2 zoontjes gekregen.

In 2020 werd ik door pastor John Satish George
aangesteld als assistent-pastor in de Bhilai-kerk
~ en door pastor John Satish George benoemd tot
penningmeester in de Elizabeth Welfare Society
(de Indiase Stichting waaronder het kinderhuis
valt). Nu dien ik als pastor in de Miletus
* Evangelische kerk in Bhilai en werk ook voor de
Elizabeth Welfare Society.

VOORAANKONDIGING RENOVATIE PROJECT
De eerste steen van het huidige gebouw van het kinderhuis is in 1992
gelegd. Sinds die periode hebben honderden kinderen en jongeren

hier veilig kunnen wonen. Nu is het gebouw toe aan een grondige
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renovatie. Ook door het toenemende zware verkeer in de straat
vertoont het gebouw nu zwakke plekken en dient de voorgevel extra
ondersteund te worden. Tijdens deze schoolvakantie periode hebben
2 aannemers een inventarisatie gemaakt van wat er kan en moet
gebeuren. Het is een hele ingreep en we hopen komende maand een
duidelijk overzicht te krijgen van de nodige werkzaamheden en het
onkostenplaatje. Zodra wij meer weten zullen wij u daarover
berichten. Tijdens de werkzaamheden zullen de kinderen in het
gebouw ernaast en boven de keuken verblijven. De logistieke aanpak
wordt nu nader uitgewerkt door het team van het Elisabeth
kinderhuis.

. e i L] - [ \ il :
et gebouw van het kinderhuis — met name de voorgevel dient te worden
versterkt en het dak moet worden vernieuwd.

i

Volgen op INSTAGRAM

Sinds kort kunt u - naast de nieuwsbrief — via INSTAGRAM ook
(ongeveer iedere 2 weken) iets zien van de activiteiten die hebben
plaatsgevonden in het kinderhuis. Zo kunnen we tussendoor u ook op
de hoogte houden over het kinderhuis.

We zijn te vinden onder de naam: Stichting Kinderen van India.

Leuk als u ons ook wilt volgen op Instagram.
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COLOFON
Stichting Kinderen van India
Elisabeth Children’s Home - Elisabeth Campus
Jyotipur, Pendra Road 495117, District Gaurella — Pendra — Marwahi
Chhattigarh, India
Tel: Marja: 00 91 7751 220458
e-mail: johnmarja@gmail.com

www.kinderenvanindia.nl

Voorzitter: Eljakim Heidema Tel: 0032-36444877
Secretaris: Martijn Zeelenberg
Penningmeester: Alexander Bos
Algemeen bestuurslid: Astrid van Hoeve — Verhagen

Sponsorprogramma: Christine Heidema - van Dijk
E-mail: admin@kinderenvanindia.nl

Contactadres:
Kretalaan 72
3059 XL ROTTERDAM

ING Bank:
IBAN NL93INGB0000659498 BIC INGBNL2A
ABN-AMRO Bank:
IBAN NL27ABNA0455756902
t.n.v. St. Kinderen van India te Rotterdam
of via de DONEERKNOP op de website onder ‘Doneren en schenken’

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Rotterdam onder nummer 41131551

@ Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.
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